e eerste solo-cd van He-

len Botman heet "i.sing”.
Essentiéler kan de titel niet zijn,
zegt ze. ,Dat zingen is al zo lang in
mijn leven. Hetr stroomt door me
heen, ik weet niet beter.”
Helen Botman zingt in de Noord-
Hollandse groep La Luna en speel-
de de afgelopen jaren haar eigen
theatervoorstelling 'Vleugelvrouw’.
Op ’i.sing’ wordr ze begeleid door
pianist Rob Stoop en bassist Ton
Nieuwenhuizen, beiden van La
Luna, en drummer Arthur Lijten.
De zeven liedjes speelden zij in één
dag in. Niet cindeloos piclen in de
studio, maar alles direct op de
band. ,,Dat is puur en eerlijk, het
past bij me”, zegt ze. ,,Ik denk dat
de magie van het moment in de
plaat zit.”
Ze schreef al haar liedjes zelf — cen
beetje onbeholpen achter de piano,
zegt ze lachend. ,,Ik voel me ver-
trouwder met zingen dan met
schrijven. Het was nogal spannend
om met mijn prille idecén naar de
jongens te gaan. Maar toen zij het
speelden, voelde het als of ik werd
opgetild.”

Herinneringen

Geinspireerd door Eva Cassidy

("Hoe zij de essentie kan raken’),

Carole King ("Zoveel goede songs’)
en Joni Mitchell
(*Ze schildert

Eerste soloalbum
van zangeres
Helen Botman

met woorden’)
schreef ze per-
soonlijke lied-
jes. De titelsong,
'1 sing’, zit vol
herinneringen
(de kleuter-
school in Wer-
vershoof) en

dagelijkse din-
gen (de buurvrouw). Haar onmach-
tige gevoel over de vluchtelingen-
crisis bezweert ze in "People’ - door
te benadrulkken dat we allemaal
mensen zijn. ,Ik merk dat de lied-
jes mensen positief raken. Dat is
belangrijk. Zingen vind ik leuk,
maar ik maak mijn liedjes om te
delen.”
Dat er eens een soloalbum moest
komen wist ze "al dertig jaar’. Geld
was steeds het probleem. Nu er
iecmand was die cr geld in wilde
steken, lag de weg open. ,Maar
dan nog is het cen heel gedoe.”
Over dat ’gedoe’, de uitdagingen
van het scheppen, het maken van
een groot soloproject, daarover had
ze her al in "Vleugelvrouw'. Nu
zegt ze: ,, Ik krijg meer vat op mijn
eigen creatieve kracht. Het kdn dus
wel”

Moed

Je zingt: 'l sing for the courage I
think I lack’, ik zing voor de moed
dic ik denk te missen.

»Jaaa, maar ik heb die moed uitein-
delijk wél, al doe ik het met knik-
kende knicén. Mensen zeggen wel

Helen Botman: ,.Zingen is al zo lang in mijn leven. Het stroomt door me heen, ik weet niet beter.”

ecns: Jij durfr dat. Ja hallo, ik doe
het, ik wil het, maar het is nog
steeds cen overwinning op mezelf.
Ik dacht dat het na het maken van
Vleugelvrouw makkelijker zou
worden, maar dat is niet zo.”

Je bent openhartig over je onzekerhe-
den.

»lk heb lang gedacht dat ik mijn
angst kwijt moest raken. Dat is
niet zo, die angst is er toch altijd en
ik leer hem steeds beter kennen.
Ook mijn zenuwen zijn van mij,
het helpt als je dat aanvaardt. Laat

anderen dat maar zien. Ik merk dat
dit mensen inspireert.”

Ze wijst op de foto die ze van zich-
zelf lier maken voor de cd-hoes,
zelfbewust in een knalrode jurk.
»I1K stond vaak op foto’s als de
Heilige Maria. Cuf the crap, dacht
ik, dit ben ik ook, nu even niet het
meisje dat verwonderd om zich
heen kijkt. Tk laveer tussen beide
kanten en ik schroom niet die te
laten zien.”

Mark Minnema

'lk maak liedjes om te delen’

uziek

Helen Botman, 'ising’. Te zien: 13/10 De Vest, Alk-
maar; 14/10 Bij Anna, Anna Paulowna; 18/10 Ruine-
kerk, Bergen; 20/10 Het Huis Verloren, Hoorn; 22/10
Museum Broekerveiling, Broek op Langedijk; 26/11
Museumwinkeltje Aris Bouwens, Noord-Schar-
woude. www helenbotman.com
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